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“Waarom	zoekt	u	de	levende	onder	de	doden?	Hij	is	niet	hier,	Hij	is	verrezen!”	Dat	kregen	de	
vrouwen	te	horen	in	het	graf	van	Jezus.	Ze	waren	zeer	vroeg	in	de	morgen	van	huis	gegaan.	
Het	was	nog	donker.	Ze	konden	niet	langer	wachten.	Maar	niet	omdat	ze	meenden	van	
Jezus’	opstanding	getuigen	te	zijn.	De	welriekende	kruiden	die	ze	klaargemaakt	hadden	
duiden	erop	dat	ze	juist	zijn	lijk	volgens	de	Joodse	gebruiken	wilden	balsemen.	Zij	waren	in	
de	rouw	om	de	dood	van	Jezus.	

En	dan	blijkt	bij	aankomst	het	graf	geopend.	Het	lichaam	van	Jezus	vinden	zij	niet.	Wel	zien	
zij	tot	hun	schrik	twee	engelen	die	hun	melden	dat	de	Heer	is	verrezen.	Toen	ze	dit	aan	de	
apostelen	gingen	vertellen	werden	ze	uitgelachen.	Het	leek	hun	“beuzelpraat	en	zij	
geloofden	hen	niet”.	

Als	je	dit	tafereel	vanuit	onze	huidige	situatie	bekijkt	dan	klinkt	het	eigenlijk	heel	herkenbaar	
en	eigentijds.	Onlangs	verscheen	het	resultaat	van	een	enquête	over	God	en	geloof	bij	
christenen	in	Nederland.	En	de	media	kopten	meteen:	“Hoe	God	verdwijnt	uit	Nederland.”	
Nog	maar	14	procent	van	de	Nederlanders	gelooft	immers	in	een	persoonlijke	God.	Als	we	
de	onderzoekcijfers	moeten	geloven	is	God,	of	beter:	het	geloof	in	God	een	aflopende	zaak	
in	ons	land.	

Om	de	beeldspraak	door	te	trekken	zou	je	kunnen	zeggen	dat	onze	kerken	zijn	geworden	als	
het	lege	graf.	God	is	dood	voor	veel	mensen.	De	Kerk	een	lege	huls	geworden:	een	museum	
of	een	mausoleum.	De	boodschap	van	het	evangelie	slaat	niet	meer	aan.	Geloof	in	de	
verrijzenis	van	Jezus	wordt	nog	altijd	afgedaan	als	beuzelpraat.	

Toch	is	het	ook	nu,	in	2016,	weer	Pasen	geworden.	En	de	Kerk	viert	over	de	heel	de	wereld	
dat	Christus	is	verrezen	uit	de	dood.	Die	oude	boodschap	klinkt	ook	vandaag	nog	in	onze	
moderne	samenleving.	Een	hedendaagse	katholieke	Tsjechische	theoloog,	Tomas	Halic,	
verwoordde	het	in	een	interview	afgelopen	week	zo:	“Zolang	Pasen	verkondigd,	verdedigd,	
verklaard	óf	ontkend	wordt	als	historisch	feit,	raakt	niemand	de	kern.	Pas	als	het	gaat	leven	
in	de	harten	van	mensen,	pas	als	mensen	in	2016	met	Jezus	willen	opstaan	uit	hun	dood,	dan	
wordt	Pasen	evangelie.”	

Petrus,	de	eerste	van	de	apostelen,	ging	nadat	hij	het	verhaal	van	de	vrouwen	had	gehoord	
toch	ook	zelf	poolshoogte	nemen.	Hij	zag	alleen	de	zwachtels,	de	achtergebleven	lijkwade.	
De	engelengestalten	waren	er	niet	meer.	Hij	ging	“verbaasd	nadenkend	over	hetgeen	er	
gebeurd	was”	terug	naar	huis.	Een	louter	historisch	onderzoek	is	niet	afdoende	om	tot	de	
kern	van	het	geloof	in	de	opstanding	van	Jezus	te	komen.	Zoveel	is	duidelijk.	

Maar	wat	dan	wel?	De	vrouwen	kregen	een	goede	hint.	Op	de	paasboodschap	van	de	twee	
mannen	in	hun	stralend	witte	kleed:	“Hij	is	niet	hier,	Hij	is	verrezen”	werd	de	vrouwen	
aangeraden:	“herinnert	u	hoe	Hij	nog	in	Galilea	tot	u	gezegd	heeft:	de	Mensenzoon	moet	
overgeleverd	worden	in	zondige	mensenhanden	en	Hij	moet	aan	het	kruis	worden	geslagen,	
maar	op	de	derde	dag	zal	Hij	verrijzen.”		En	dan	zegt	ons	evangelie	over	de	vrouwen:	“Zij	



herinnerden	zich	zijn	woorden.”	Essentieel	voor	het	verrijzenisgeloof	van	de	vrouwen	is	het	
‘herinneren’	van	Jezus’	woorden.	Hij	had	het	namelijk	vóór	zijn	heengaan	al	gezegd.	Maar	
toen	begrepen	ze	het	nog	niet.	Nu,	staande	in	het	lege	graf,	dringt	het	besef	pas	door	wat	
die	verrijzenis	inhield.	

De	vrouwen	waren	in	een	doodsstemming	toen	ze	naar	het	graf	gingen.	Ze	waren	op	zoek	
gegaan	naar	het	lijk	van	Jezus.	En	toen	ze	Hem	niet	vonden	raakten	ze	daarover	in	eerste	
instantie	in	verlegenheid.	Maar	in	de	leegte	van	het	graf	ontdekten	zij	dat	ze	de	levende	
Heer	in	hun	hart	droegen.	Doordat	zij	zich	Zijn	woorden	opnieuw	te	binnen	brachten,	zich	
Zijn	woorden	letterlijk	her-innerden,	ontwaakten	zij	uit	hun	eigen	geestelijke	doodslaap.	“Zij	
keerden	van	het	graf	terug	en	brachten	dit	alles	over	aan	de	elf	en	aan	al	de	anderen.”	

Nu	waren	zij	de	engelen	geworden	die	het	goede	nieuws	van	Jezus’	verrijzenis	brachten.	
Maar	ze	vonden	geen	gehoor.	De	apostelen	“geloofden	hen	niet.”	Petrus	was	van	de	elf	
degene	die	in	ieder	geval	een	stap	in	de	goede	richting	zette.	Maar	ook	hij	moest	nog	zijn	
hart	openstellen	en	zich	de	woorden	van	Jezus	herinneren	alvorens	tot	geloof	te	komen.	
Daarvan	zou	hij	later,	in	zijn	eerste	openbare	rede,	op	Pinksteren,	getuigen.	

Ons	geloof	in	de	verrijzenis	van	Jezus	is	dus	niet	zozeer	afhankelijk	van	de	historiciteit	van	
het	lege	graf	en	de	bewijsbaarheid	van	de	lichamelijke	opstanding.	Zelfs	de	ooggetuigen	van	
het	eerste	uur	werden	er	niet	direct	door	overtuigd.	Waar	het	op	aan	komt	is	ons	de	
woorden	van	Jezus	te	herinneren	waarin	Hij	ons	zegt:	“de	Mensenzoon	moet	overgeleverd	
worden	in	zondige	mensenhanden	en	Hij	moet	aan	het	kruis	worden	geslagen,	maar	op	de	
derde	dag	zal	Hij	verrijzen.”	Als	díe	woorden	in	ons	hart	gaan	leven,	als	wij	díe	woorden	
geloven,	dan	wordt	het	Pasen	voor	ons.	

In	zekere	zin	zitten	we	hier	met	z’n	allen	in	het	lege	graf.	Dit	gebouw	betekent	op	zichzelf	
niets.	Wat	we	zien	zijn	enkel	zwachtels.	Het	is	God	die	het	bezielt	door	zijn	Woord	dat	wij	
hier	samen	her-inneren	en	vieren	in	de	Eucharistie.	Ook	ons	eigen	hart	kan	een	graf	zijn.	Dat	
wordt	het	als	we	God	vergeten.	Als	we	niet	geloven	verdwijnt	God,	niet	alleen	uit	Nederland,	
maar	ook	uit	ons	hart.	Door	ons	de	woorden	van	God	te	herinneren,	ze	ons	te	binnen	
brengen,	ze	werkelijk	in	ons	hart	binnen	te	laten,	er	gehoor	aan	te	geven,	komen	wij	tot	
nieuw	leven.	Want	als	wij	met	Christus	zijn	gestorven	zullen	wij	ook	met	Hem	leven.	

In	dit	geloof	zijn	wij	ooit	gedoopt.	Sint	Paulus	brengt	het	ons	vandaag	opnieuw	in	
herinnering.	“Gij	weet	toch	dat	het	doopsel	waardoor	wij	één	zijn	geworden	met	Christus	
Jezus	ons	heeft	doen	delen	in	zijn	dood?	Door	het	doopsel	in	zijn	dood	zijn	wij	met	Hem	
begraven,	opdat	ook	wij	een	nieuw	leven	zouden	leiden	zoals	Christus	door	de	macht	van	zijn	
Vader	uit	de	doden	is	opgewekt.	Zijn	wij	één	met	Hem	geworden	door	het	beeld	van	zijn	dood	
dan	moeten	wij	Hem	ook	volgen	in	zijn	opstanding,	in	de	overtuiging	dat	onze	oude	mens	
met	Hem	gekruisigd	is.”	

Broeders	en	Zusters,	zoekt	de	levende	niet	onder	de	doden.	Herinner	u:	op	de	derde	dag	zal	
Hij	verrijzen.	Hij	leeft	in	u.	God	leeft	in	Nederland!	Alleluia.	Amen.	Zalig	Pasen!	


