
Dierbare	
  Vader	
  Abt	
  Gérard,	
  dierbare	
  Broeders,	
  

volgens	
  het	
  protocol	
  mag	
  ik	
  “eventueel”	
  enige	
  woorden	
  tot	
  u	
  richten!	
  Van	
  dat	
  recht	
  maak	
  ik	
  
graag	
  gebruik	
  om	
  ook	
  wat	
  persoonlijke	
  woorden	
  te	
  spreken	
  tijdens	
  deze	
  ceremonie	
  die,	
  
noodzakelijkerwijze,	
  voor	
  een	
  groot	
  deel	
  juridisch	
  van	
  aard	
  is.	
  	
  

We	
  beleven	
  samen	
  een	
  historisch	
  moment	
  waarvan	
  ik	
  zelf	
  de	
  impact	
  nog	
  amper	
  besef.	
  
Gelukkig	
  is	
  er	
  de	
  liturgie	
  die	
  sinds	
  mijn	
  vroegste	
  jeugd,	
  sinds	
  mijn	
  12e	
  dagelijks,	
  de	
  bedding	
  is	
  
waarbinnen	
  ik	
  leef	
  en	
  a.h.w.	
  de	
  lucht	
  is	
  die	
  ik	
  inadem.	
  Op	
  cruciale	
  momenten	
  in	
  mijn	
  leven	
  
hebben	
  de	
  liturgische	
  teksten	
  mij	
  begeleid	
  en	
  mij	
  ook	
  de	
  weg	
  gewezen.	
  Juist	
  omdat	
  wij	
  ze	
  
zelf	
  niet	
  uitkiezen,	
  maar	
  ze	
  ons	
  door	
  de	
  Kerk	
  –	
  door	
  de	
  H.Geest	
  zelf	
  –	
  worden	
  aangereikt.	
  En	
  
voor	
  wie	
  luisterend	
  leeft	
  is	
  daarin	
  ook	
  de	
  vingerwijzing	
  Gods	
  te	
  ontdekken.	
  Zo	
  geldt	
  dit	
  nu	
  
ook	
  voor	
  mij	
  in	
  deze	
  fase	
  van	
  mijn	
  leven	
  als	
  uw	
  abt.	
  

Toen	
  V.Abt	
  Gérard	
  op	
  14	
  september	
  aankondigde	
  dat	
  we	
  daags	
  erna	
  de	
  abtskeuze	
  zouden	
  
hebben	
  lag	
  het	
  voor	
  de	
  hand	
  om	
  die	
  te	
  zien	
  in	
  het	
  licht	
  van	
  de	
  Kruisverheffing.	
  Dit	
  feest,	
  het	
  
Pasen	
  van	
  de	
  herfst,	
  plaatst	
  ons	
  midden	
  in	
  het	
  mysterie	
  van	
  Christus.	
  Zijn	
  paasmysterie	
  is	
  al	
  
vanaf	
  mijn	
  intrede	
  het	
  hart	
  van	
  mijn	
  spiritualiteit	
  geweest.	
  Veel	
  artikelen	
  heb	
  ik	
  erover	
  
geschreven.	
  Maar	
  dat	
  kon	
  ik	
  slechts	
  omdat	
  ik	
  ervan	
  leef.	
  Het	
  kruis	
  dat	
  me	
  zojuist	
  werd	
  
omgehangen	
  heb	
  ik	
  gekozen	
  uit	
  onze	
  huiscollectie.	
  Het	
  is	
  het	
  borstkruis	
  van	
  onze	
  eerste	
  abt	
  
dom	
  Tholens.	
  En	
  er	
  staat	
  een	
  antifoon	
  uit	
  het	
  officie	
  van	
  Kruisverheffing	
  op.	
  Ze	
  luidt:	
  	
  
“Stralend	
  van	
  licht	
  schittert	
  het	
  heilig	
  kruis	
  waardoor	
  de	
  wereld	
  werd	
  gered.	
  	
  Het	
  kruis	
  
overwint,	
  het	
  kruis	
  regeert,	
  het	
  kruis	
  bant	
  alle	
  kwaad.”	
  

En	
  op	
  de	
  dag	
  van	
  de	
  abtskeuze,	
  op	
  15	
  september,	
  de	
  gedachtenis	
  van	
  Maria,	
  Moeder	
  van	
  
Smarten,	
  zag	
  ik	
  mij	
  geplaatst	
  aan	
  de	
  voet	
  van	
  het	
  kruis	
  in	
  de	
  persoon	
  van	
  de	
  geliefde	
  leerling,	
  
de	
  vriend	
  van	
  Jezus.	
  De	
  Heer	
  zelf	
  vertrouwde	
  hem	
  die	
  Hij	
  liefhad,	
  in	
  het	
  uur	
  van	
  zijn	
  dood,	
  
toe	
  aan	
  zijn	
  moeder:	
  “Vrouw,	
  zie	
  daar	
  uw	
  zoon”.	
  En	
  Hij	
  vertrouwde	
  hem	
  zijn	
  eigen	
  moeder	
  
toe:	
  “Zoon,	
  zie	
  daar	
  uw	
  Moeder.”	
  Ik	
  zag	
  mezelf	
  geplaatst	
  in	
  dit	
  mysterie	
  van	
  compassie,	
  in	
  
het	
  geheim	
  van	
  die	
  intieme	
  relatie	
  tussen	
  Jezus	
  en	
  zijn	
  moeder;	
  in	
  het	
  mysterie	
  ook	
  van	
  het	
  
medelijden	
  van	
  Maria.	
  Op	
  het	
  dieptepunt	
  van	
  haar	
  mede-­‐lijden	
  met	
  de	
  Gekruisigde	
  baarde	
  
zij	
  als	
  het	
  ware	
  nieuw	
  leven.	
  Maria	
  werd	
  moeder	
  van	
  heel	
  de	
  Kerk.	
  Ze	
  werd	
  opnieuw	
  mijn	
  
moeder.	
  Ik,	
  die	
  het	
  habijt	
  ontving	
  op	
  de	
  dag	
  van	
  de	
  opdracht	
  van	
  de	
  Heer	
  in	
  de	
  tempel	
  en	
  
mijn	
  professie	
  mocht	
  doen	
  op	
  haar	
  geboortefeest.	
  

In	
  het	
  licht	
  	
  van	
  dit	
  tweeluik	
  wil	
  ik	
  ook	
  mijn	
  dienst	
  zien	
  als	
  uw	
  abt.	
  In	
  de	
  orde	
  van	
  het	
  geloof	
  
is	
  de	
  abt	
  de	
  vertegenwoordiger	
  van	
  Christus,	
  leert	
  ons	
  Vader	
  Benedictus.	
  Hij	
  representeert	
  
de	
  gekruisigde	
  en	
  verheerlijkte	
  Christus,	
  stelt	
  hem	
  op	
  sacramentele	
  wijze	
  tegenwoordig	
  
binnen	
  de	
  gemeenschap	
  in	
  zijn	
  dienst	
  van	
  herder.	
  Wat	
  voor	
  iedere	
  monnik	
  geldt	
  gaat	
  op	
  de	
  
eerste	
  plaats,	
  zo	
  meen	
  ik,	
  op	
  voor	
  de	
  abt:	
  dat	
  wij	
  door	
  ons	
  geduld	
  deelnemen	
  aan	
  het	
  lijden	
  
van	
  Christus	
  en	
  zo	
  verdienen	
  om	
  ook	
  deelgenoten	
  te	
  worden	
  van	
  zijn	
  Rijk.	
  	
  



En	
  de	
  compassie	
  van	
  de	
  abt	
  uit	
  zich	
  naar	
  mijn	
  mening	
  juist	
  in	
  de	
  zorg	
  die	
  hij	
  moet	
  hebben	
  
voor	
  de	
  broeders	
  door	
  zich	
  “volgens	
  ieders	
  geaardheid	
  en	
  bevattingsvermogen	
  aan	
  elkeen	
  
aan	
  te	
  passen	
  en	
  zich	
  te	
  plooien.”	
  (RB	
  2,	
  32).	
  Maar	
  ook	
  door	
  als	
  de	
  goede	
  herder	
  “zoveel	
  
medelijden	
  te	
  hebben	
  met	
  de	
  zwakheid	
  van	
  het	
  verdwaalde	
  schaap,”	
  (RB	
  27,	
  9).	
  In	
  dit	
  
verband	
  vergelijkt	
  Sint	
  Benedictus	
  de	
  abt	
  ook	
  met	
  een	
  arts.	
  En	
  hij	
  citeert	
  precies	
  het	
  
evangelie	
  van	
  deze	
  dag,	
  feest	
  van	
  Sint	
  Matteüs:	
  “niet	
  de	
  gezonden	
  hebben	
  een	
  geneesheer	
  
nodig,	
  maar	
  de	
  zieken”.	
  	
  

Niet	
  dat	
  jullie	
  allemaal	
  ziek	
  zijn!!	
  Maar	
  ik	
  ben	
  mij	
  uit	
  eigen	
  ervaring	
  diep	
  bewust	
  van	
  onze	
  
menselijke	
  gebrokenheid.	
  Dat	
  is	
  geen	
  reden	
  tot	
  wanhoop.	
  Integendeel.	
  Het	
  feest	
  van	
  
vandaag	
  wijst	
  ook	
  hier	
  ons	
  de	
  weg.	
  De	
  evangelist	
  Matteüs	
  laat	
  ons	
  zien	
  hoezeer	
  Jezus,	
  de	
  
Zoon	
  van	
  God,	
  zoon	
  van	
  David,	
  	
  zoon	
  van	
  Abraham	
  was.	
  Zijn	
  genealogie	
  bestaat	
  uit	
  zwakke	
  
schakels.	
  Denk	
  aan:	
  Juda,	
  Salmon	
  en	
  David;	
  Tamar,	
  Rachab,	
  Ruth	
  en	
  de	
  vrouw	
  van	
  Uria.	
  “Uit	
  
hen	
  werd	
  geboren	
  Jezus,	
  die	
  Christus	
  wordt	
  genoemd.”	
  (vgl.	
  Mt.	
  1,	
  16).	
  Maar	
  Gods	
  
menswording	
  is	
  onze	
  redding.	
  Jezus	
  is	
  gekomen	
  om	
  ons	
  te	
  genezen.	
  Dit	
  inzicht	
  is	
  voor	
  mij	
  op	
  
enig	
  moment	
  in	
  mijn	
  leven	
  het	
  anker	
  geworden	
  waaraan	
  ik	
  te	
  danken	
  heb	
  dat	
  ik	
  ben	
  wie	
  ik	
  
nu	
  ben.	
  Mijn	
  gebroken	
  menszijn	
  is	
  door	
  Jezus	
  aangenomen	
  opdat	
  Hij	
  het	
  tot	
  zijn	
  verheerlijkt	
  
lichaam	
  zou	
  omvormen.	
  Dat	
  proces	
  is	
  nog	
  volop	
  in	
  gang.	
  Je	
  zult	
  dan	
  ook	
  tegen	
  mijn	
  gebreken	
  
aanlopen.	
  Weet	
  dat	
  ik	
  er	
  zelf	
  onder	
  lijd,	
  maar	
  altijd	
  in	
  gemeenschap	
  met	
  het	
  lijden	
  van	
  
Christus.	
  

Wat	
  is	
  een	
  monnik?	
  In	
  de	
  Regel	
  heb	
  ik	
  ooit	
  een	
  wonderschone	
  definitie	
  ontdekt	
  die	
  mijn	
  
leven	
  samenvat.	
  Ik	
  vond	
  het	
  in	
  hoofdstuk	
  5	
  over	
  de	
  gehoorzaamheid,	
  het	
  staat	
  er	
  in	
  een	
  
bijzin:	
  “De	
  eerste	
  trap	
  van	
  nederigheid	
  is	
  gehoorzaamheid	
  zonder	
  dralen.	
  Zij	
  moet	
  eigen	
  zijn	
  
aan	
  hen	
  die	
  niets	
  méér	
  ter	
  harte	
  gaat	
  dan	
  Christus.”	
  Een	
  monnik	
  is	
  iemand	
  die	
  niets	
  
dierbaarders	
  kent	
  dan	
  Christus.	
  Nihil	
  carius	
  Christo.	
  Niets	
  liever	
  dan	
  Christus.	
  Dit	
  zal	
  mijn	
  
devies	
  zijn	
  tijdens	
  mijn	
  abbatiaat.	
  Juist	
  in	
  de	
  afgelopen	
  tijd	
  heb	
  ik	
  de	
  diepe	
  waarheid	
  hiervan	
  
mogen	
  herontdekken.	
  Niets	
  méér	
  moet	
  ons	
  ter	
  harte	
  gaan	
  dan	
  Christus.	
  

In	
  het	
  derde	
  boek	
  van	
  de	
  Dialogen	
  schrijft	
  paus	
  Gregorius	
  nog	
  een	
  wonderschone	
  anekdote	
  
uit	
  het	
  leven	
  van	
  Benedictus.	
  Hij	
  hoort	
  van	
  een	
  kluizenaar,	
  Martinus,	
  die	
  met	
  een	
  niet	
  al	
  te	
  
lange	
  ketting	
  vastgeklonken	
  zat	
  in	
  een	
  grot	
  op	
  de	
  Monte	
  Massico.	
  Benedictus	
  laat	
  hem	
  de	
  
volgende	
  boodschap	
  brengen:	
  “Ben	
  jij	
  een	
  dienaar	
  Gods?	
  Laat	
  dan	
  niet	
  een	
  keten	
  van	
  ijzer	
  je	
  
vasthouden,	
  maar	
  de	
  keten	
  van	
  Christus.”	
  (III,16).	
  Moge	
  dit	
  borstkruis	
  ook	
  daarvan	
  het	
  
symbool	
  zijn!	
  

Tot	
  slot	
  wil	
  ik	
  u	
  danken	
  voor	
  uw	
  vertrouwen	
  in	
  mij.	
  Dat	
  betekent	
  heel	
  veel	
  voor	
  mij.	
  Ik	
  beloof	
  
u	
  mijn	
  abbatiale	
  dienst	
  te	
  vervullen	
  volgens	
  de	
  voorschriften	
  van	
  het	
  kerkelijk	
  recht,	
  de	
  
Regel,	
  de	
  constituties	
  en	
  de	
  normen	
  van	
  het	
  generale	
  en	
  provinciale	
  kapittels.	
  	
  

	
  


