
GABRIEL BRASÓ OVER DE OEFENSCHOOL VOOR DE DIENST VAN DE HEER 
Lezing bij de presentatie van Gabriel Brasó, ‘Monnik zijn, een bescheiden en edele dienst’  
door Johan te Velde osb 
 
Kloosters staan al geruime tijd flink in de belangstelling. Er worden langlopende series van 

TVprogramma’s aan gewijd, er worden boeken over geschreven, er komen talrijke bezoekers. Het 

leven in een klooster heeft kennelijk iets intrigerends. Eigenlijk heel bijzonder dat het er nog is. In 

gesprekken over het kloosterleven spelen dikwijls allerlei veronderstellingen mee. Toen ik hier 

bijna drie jaar geleden intrad kreeg ik allerlei vragen, zoals: met hoeveel zijn jullie nog?  Of: jij bent 

zeker de jongste? Mogen jullie er wel eens uit? Het monastieke leven lijkt niet meer zo in deze tijd 

te passen en mede daarom heeft het iets fascinerends. Tegelijk merken we dat veel mensen weinig 

weten van het kloosterleven. De informatie blijft vaak aan de buitenkant hangen: de mooie 

gebouwen, de sfeervolle diensten, het habijt. Gelukkig krijgen wij veel mogelijkheden om de 

kloosterlijke leefwijze toe te lichten en er van binnenuit over te vertellen, aan allerlei groepen die 

hier komen. In die lijn past ook het boek van Gabriel Brasó dat 37 jaar geleden in het Frans 

verscheen. Vorig jaar kreeg ik het van onze abt te lezen als onderdeel van mijn noviciaat. Het sprak 

me zo aan dat ik besloot het in het Nederlands te gaan vertalen, om het zo beschikbaar te stellen 

voor een grotere groep geïnteresseerden. Het leek ons passend het uit te geven ter gelegenheid 

van het Jaar van het Godgewijde leven. Zo’n oud boek uit de jaren ’70, is dat nog wat voor nu? 

Natuurlijk zitten er elementen in die minder actueel zijn. De kloosters waren toen nog voller en 

men was actief bezig met hervormingen. Nu zijn de gemeenschappen klein geworden en gaat het 

vaker om al of niet overleven dan om hervormen. Maar Brasó’s opzet was om het wezenlijke, de 

kern van het kloosterleven te beschrijven, dat waar het blijvend om gaat, en daarin is hij goed 

geslaagd. Ik wil proberen een paar hoofdlijnen uit zijn boek, een paar elementen van die 

onveranderlijke kern, naar voren te halen in de hoop dat u de smaak te pakken krijgt en het hele 

boek wilt lezen. 

Brasó’s boek gaat uit van de regel van Benedictus. Het is een uitleg, een interpretatie van deze 

monnikenregel. Wat wilde Benedictus eigenlijk, vraagt Brasó. Wilde hij een boek over spiritualiteit 

schrijven, of een boek over de kloosterorganisatie? Het gaat wel over die beide dingen. Maar de 

kern is volgens Brasó dat Benedictus een regel schrijft voor de mens die monnik of moniale wil 

worden. Hij richt zich tot de zoekende persoon voor wie hij een oefenschool voor de dienst van de 

Heer wil stichten. De mens die zich geroepen voelt om God te zoeken en op een speciale manier in 

dienst van de Heer te treden, die kan bij Benedictus terecht. De kloosterorganisatie is dan vers 

twee, die moet daaraan dienstbaar zijn. Letterlijk schrijft Brasó: ‘Eerst de monnik, vervolgens het 

klooster, eerst de visie op de spiritualiteit van de Regel die tot doel heeft de monnik te vormen, 

dan wat betrekking heeft op de organisatie van het klooster, wat onderhevig is aan wisselingen van 

plaatsen en tijden’. 

Het gaat erom een man of vrouw te vormen tot monnik of moniale. Brasó gaat ervan uit dat er 

altijd mensen zullen zijn die daartoe geroepen worden en van de heilige Geest de gave hebben 

gekregen om een monniksleven te leiden. Die gave van de Geest noemt hij het charisma. Hij 

schrijft: ‘Het gaat om dat charisma dat de monnik de mogelijkheid geeft en de opdracht om Jezus 

Christus van meer nabij te volgen, in overeenstemming met de bijzondere gaven die hij van de 

Geest heeft ontvangen. Wie ernaar verlangt deze school binnen te gaan moet bereid zijn altijd 
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leerling te blijven, want het is zelfs in de loop van een heel leven niet mogelijk de 

ontwikkelingscapaciteiten van een dergelijk charisma uit te putten. Waar het werkelijk op aan 

komt is te weten hoe je de monnik zijn vruchten kunt laten dragen, dat wil zeggen, beter en beter 

in zijn eigen leven leren verwezenlijken wat deze gave van de Geest hem aan mogelijkheden biedt 

en aan eisen van hem vraagt.’ Dus een klooster is eigenlijk een school, een levensschool, een 

oefenschool, een praktijkschool waar je leert om Christus van meer nabij te volgen. En deze school 

duurt niet een paar week of een paar jaar, maar je leven lang. Want je hebt zoveel mogelijkheden 

om steeds beter te worden in dat navolgen van Jezus, dat je mogelijkheden tot ontwikkeling je 

leven lang niet uitgeput zijn. Een klooster is een goed klooster, niet als alles mooi in de verf zit of 

als de verwarming het goed doet, maar als de bewoners goed geleerd wordt om hun leven op God 

te richten. Het gaat erom, zegt Brasó, ‘dat de monniken binnengaan in een werkelijke 

vertrouwdheid met Christus, in Hem het middelpunt van hun leven plaatsen en voortdurend naar 

Hem verlangen, in een blijvende geestelijke gerichtheid die alle handelingen van hun leven bezielt’. 

Dat is nogal wat. Binnengaan in een vertrouwdheid met Christus. Bij hem thuis zijn. Het klinkt 

tegelijkertijd heel ontspannen en heel veeleisend. En dat is het ook. Maar hoe weet je of dat wat 

voor je is? Of je dat kunt en wilt? 

De mens die een monniksleven wil leiden moet volgens de Regel van Benedictus kritisch bevraagd 

worden of hij of zij wel werkelijk God wil zoeken en zich tot de Heer wil bekeren. Je krijgt ruim de 

gelegenheid om dat te onderzoeken. Drie onderwerpen worden daarbij door Benedictus, en door 

Brasó, speciaal naar voren gehaald: de nederigheid, het stilzwijgen en de gehoorzaamheid. Over 

deze drie begrippen zijn vele boeken vol geschreven. Het zijn de belangrijkste lessen in de 

kloosterlijke oefenschool. Mijn ervaring is dat je, als je net aankomt in een klooster, heel nederig 

en redelijk stil en heel gehoorzaam bent, maar dat de lessen pas echt beginnen na een jaartje, als 

het nieuwe er af is en je vaker de neiging hebt eens duidelijk je mening te zeggen, en het niet altijd 

eens bent met hoe de dingen gaan. En dan beginnen de lessen pas goed: niet je eigen wil of je 

eigen mening als hoogste goed beschouwen, maar je richten naar de gemeenschap en naar de 

regel. 

Brasó vergelijkt het monnikenleven met een boom. Dat begint natuurlijk met een zaadje, dat is je 

roeping of je charisma als monnik. Niet ieder mens heeft die roeping, gelukkig niet. God geeft 

iedere mens weer een andere levensopdracht en gaat met ieder van ons een eigen weg. Maar 

sommigen roept hij om monnik of moniale te worden, een gave, maar ook een opgave, waarvan 

goed onderzocht moet worden of je die hebt. Die boom, als die eenmaal flink gaat groeien, heeft 

dan twee wortels, twee neigingen waardoor je geestelijk gevoed wordt: aan de ene kant een 

sterke geneigdheid tot gebed en een willen luisteren naar God en, aan de andere kant, het 

verlangen om onder een regel en een abt te leven.  Dus een sterke religieus verlangen en 

tegelijkertijd het besef dat je dat niet in je eentje uit wil zoeken. De boom groeit door een goed 

klimaat, door dauw en regen, dat is het onderricht van het Evangelie. Elke dag leest de monnik 

meerdere malen uit de Bijbel of luistert ernaar. Dan is er de stam van de boom, dat is de 

gehoorzaamheid, gevoed door het sap van de nederigheid en beschermd door de schors van de 
stilte van het zwijgen. Die gehoorzaamheid moet u niet verstaan als een soort blindelings 

schaapachtig gedrag. Het gaat erom dat niet je eigen wil, wens of mening doorslaggevend is, maar 

dat je bereid bent in het woord van de abt of van je medebroeder God zelf te beluisteren en je 
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daarnaar te richten. De boom heeft ook takken, twee hoofdtakken, waaruit alle vruchten van het 
monniksleven voortkomen. Ik citeer: ‘Aan de ene kant is er de tak van de liefde tot God, met zijn 

kenmerken van volledige toewijding aan het geheim van God, het aandachtige luisteren naar zijn 

Woord, de volgehouden praktijk van de lectio divina, de essentiële plaats van het liturgische en 
persoonlijke gebed, de gelovige kijk op de menselijke en aardse werkelijkheid. Aan de andere kant 

brengt dezelfde boom de tak voort van de liefde tot de naaste, een broederlijke liefde die open 

staat voor diepe vriendschap, genereuze gastvrijheid en een effectieve zorg voor de noden van 

mens en wereld.’  De vruchten zijn de positieve effecten van het kloosterleven, dat wat je voor 

anderen kunt betekenen. Naarmate de monnik meer echt monnik wordt, een echte Godzoeker, 

zullen die vruchten van stilte en sfeer en gastvrijheid en hartelijkheid ook echter zijn. De echte 

vruchten komen voort uit de diepgang van het evangelisch leven. Dan zijn er ook nog de bladeren, 
het meest zichtbare van de boom, waarmee de boom ademhaalt, de dagelijkse en wekelijkse 

monastieke activiteiten: de gebedsdiensten, de werkzaamheden, de stilteuren voor de meditatie, 

de tijden van opstaan en naar bed gaan, het lezen op je cel, het al of niet sobere eten, de recreatie, 

al die gebruiken die soms strenger en soms minder streng uitvallen en waar je samen een weg in 

zoekt.  

Het dagelijks gebed is de belangrijkste taak van de monnik. Er zijn verschillende vormen waarin dat 

gebed kan plaatsvinden. Dom Brasó besteed vooral aandacht aan drie manieren van bidden, 

namelijk het stille, innerlijk gebed, het dagelijks koorgebed dat ook wel goddelijk officie of Opus 

Dei genoemd wordt, en het biddend lezen in de Bijbel of een ander geestelijk geschrift dat Lectio 
Divina genoemd wordt. Bij het innerlijk gebed gaat het om het zoeken van God en het streven naar 

intimiteit met Hem. Brasó zegt hierover: ‘De monnik zoekt de vertrouwelijke omgang met God. Hij 

verlangt Hem te kennen om één met Hem te zijn. Hij verlangt zijn stem te verstaan om hem 

gewillig te volgen. Hij wil zuiver en oprecht zijn in alle aspecten van zijn leven om te bereiken dat 

hij transparant is voor het licht van God en om altijd beschikbaar te zijn en onmiddellijk antwoord 

te geven op de eisen van de liefde’. Dit innerlijk gebed staat dus in nauwe relatie met het 

alledaagse leven. Het gaat erom te leven in de liefde. Ik citeer opnieuw Brasó: ‘Als het persoonlijk 

gebed een dialoog met God is, dan is leren bidden leren te luisteren en met hem te spreken. 

Daarvoor beschikt de monnik in het klooster over twee kostbare en onvervangbare middelen: de 

lectio divina en het goddelijk officie. De lectio leert ons te luisteren naar de stem van de Heer, het 

officie leert ons met hem te spreken zoals het past.’ De lectio is het stil en langzaam en geduldig en 

aandachtig lezen met de bedoeling te ontdekken wat God je door deze tekst te zeggen heeft, 

welke boodschap Hij voor jouw leven heeft. Deze vorm van mediterend lezen gaat vaak over in 

persoonlijk gebed. In ons klooster besteden we daar ’s morgens ieder op zijn cel een ruime tijd 

aan. Het koorgebed bestaat grotendeels uit het zingen van de psalmen die verdeeld zijn over de 

dagelijkse gebedsdiensten. In onze gemeenschap zijn dat er vijf, naast de dagelijkse eucharistie. 

Benedictus, gevolgd door Brasó, vindt dit het belangrijkste werk van de monnik: niets mag gesteld 

worden boven het werk Gods, zegt hij. Het is samen Gods lof zingen, het is bidden met Christus en 

met heel de kerk. De rijkdom en de diepgang van de 150 psalmen die wij in twee week bijna 

allemaal zingen, verdiept en verrijkt ons geloof. 

We hebben ervoor gekozen het boek van Brasó in het Nederlands een korte hoofdtitel te geven: 

Monnik zijn. Dat roept meteen de vraag op wat een monnik eigenlijk is. Brasó zegt daarover, en ik 
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citeer: ‘Moet je de monnik definiëren door wat hij is of door wat hij zou moeten zijn? Ik denk dat 
er een nog juister antwoord is: de monnik wordt gedefinieerd door waar zijn hele wezen toe neigt 
te worden. Dit woord ‘worden’ heeft voor mij een beslissende kracht. Het doet me beurtelings 

denken aan het einddoel van een vitaal proces en de stapsgewijze vooruitgang op de weg die 

daarnaar leidt. Toegepast op het geval van de monnik laat het me zien dat de kiem van de 

monastieke roeping spontaan neigt naar het bereiken van een bepaalde graad van christelijke 

volmaaktheid, door de trapsgewijze ontwikkeling van zijn persoonlijke mogelijkheden. Monnik zijn 

betekent dus bereid zijn om monnik te worden, volgens de mogelijkheden en de eisen van de 

ontvangen gave; dat betekent zich actief en passief opstellen in een houding van beschikbaarheid 

die nodig is zodat de werkzaamheid van de Heilige Geest zijn eigen charisma kan uitoefenen en 

hem naar zijn uiteindelijke voltooiing kan brengen’.  Tot zover dit uitgebreide citaat. Het gaat Brasó 

dus om het mogelijk maken van een menselijk ontwikkelingsproces, dat vrouwen en mannen die 

monastiek willen leven zich ontvankelijk en leergierig opstellen om door de werking van de Geest 

binnen het kader van hun persoonlijkheid steeds meer monnik of moniale te worden. 

Monnik willen zijn is eigenlijk in de eerste plaats christen willen zijn. Het begint bij de ontmoeting 

met Jezus, het door Hem geboeid zijn. Braso zegt daarover het volgende: ‘De monnik kan voor alles 

beschouwd worden als een christen die Christus in een nieuw licht heeft ontdekt en die gegrepen 

is door liefde voor Hem, zo dat hij voor Hem heeft gekozen als het daadwerkelijke centrum van zijn 

eigen bestaan en zich aan Hem heeft uitgeleverd in een volledige en directe gave’. ‘Niets boven de 

liefde van Christus stellen’, is een bekend citaat van Sint Benedictus. Alles in het klooster wil 

daaraan dienstbaar zijn. Er zijn veel gebruiken en tradities in een kloostergemeenschap die wel 

heilig lijken. Toch zijn ze in vergelijking met deze kern heel relatief. Er kan veel veranderen, als je 

band met God daardoor versterkt en verdiept wordt. Christus volgen betekent vaak ook in zijn 

voetstappen je zelf verloochenen. Je eigen wensen en belangen niet primair stellen. Ook bereid 

zijn lijden op je te nemen als dat op je weg komt, zoals Jezus dat voorgedaan heeft. Monniksleven, 

zo benadrukt Brasó, betekent uit liefde de Heer ten einde toe volgen ook in alles wat ons zwaar 

lijkt. 

De middelen die het klooster om aan deze taak te werken zijn talrijk. Er is het gemeenschapsleven, 

de onderlinge omgang met elkaar als broeders en zusters, mensen die elkaar niet uitgekozen 

hebben, maar wel een gemeenschappelijk ideaal hebben en in die geest elkaar proberen, bij alle 

verschil en irritatie, elkaar te aanvaarden en waarderen. Er is de persoonlijke vorming. Er is het 

opgeven van eigen bezit en het gemeenschappelijke eigendom van de goederen. Er is de strenge 

levensstijl. Brasó gebruikt daarvoor het Franse woord: austerité dat ik lastig te vertalen vond. Het 
woord ‘streng’ heeft in het Nederlands toch een associatie met autoritair, met iemand die je iets 

oplegt: een strenge vader of een strenge leraar. Bij Brasó gaat het echter om een bepaalde 

levensstijl waar je zelf voor kiest, en waarbij je de uitdaging aanneemt om jezelf iets te ontzeggen, 

om soberder, eenvoudiger te leven en juist consumptieve zaken op het gebied van eten en 

drinken, genotmiddelen, kleding, communicatiemiddelen, uitjes en vakanties te beperken. Brasó is 

zich goed bewust hoe moeilijk het is voor mensen van onze tijd, die leven met zoveel luxe en 

comfort, om er echt een arme en eenvoudige levensstijl op na te houden. Maar hij is ervan 

overtuigd dat we daardoor meer beschikbaar komen voor God en zijn Rijk en meer oog krijgen 

voor de rijkdom die God ons wil geven. ‘Onze strenge soberheid’, aldus Brasó, ‘moet zich 
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manifesteren als teken van een roeping die op de liefde gebaseerd is, als spontaan gevolg van het 

feit dat we een hoger geluk hebben gevonden dat het hart van de monnik verheft en omvormt en 

zijn specifieke roeping in de kerk bepaalt. Er bestaat iets dat een duidelijk teken is van de echtheid 

van het monniksleven, zelfs in de meest profane ogen. Ik wil spreken over de vrede, over de 

innerlijke vreugde die daar de vrucht van is. Rijk in zijn armoede voelt de monnik zich gelukkig 

binnen de beperkingen en het gemis die zijn leven hem oplegt, alleen omdat hij daardoor in een 

grotere nabijheid kan binnengaan met de Degene die het hart van zijn bestaan is’. 

Hiermee nauw verbonden is volgens Brasó het ongehuwde leven, het bestaan zonder intieme 

levenspartner. Ook hier gaat het om een keuze, op grond van een besef van geroepen zijn en van 

de geschiktheid hiervoor als gave van God. Dat kan je ertoe brengen om in je leven niets boven de 

liefde van Christus te stellen, en onverdeeld voor Hem te kiezen. Natuurlijk zijn niet alle 

temperamenten geschikt voor zo’n keuze en vraagt het ook een intense persoonlijke vorming en 

groei om de affectieve eenzaamheid als zinvol te kunnen ervaren. Brasó argumenteert dat men 

een evenwichtige persoon moet zijn om gezond en gelukkig celibatair te leven. Het vraagt echter 

ook enige bescherming tegen de geërotiseerde cultuur waarin we leven. Brasó’s beschrijving van 

het celibataire leven van de kloosterling getuigt van geloof, maar evengoed van realisme. 

Zo hebben we een aantal hoofdlijnen van Brasó’s visie op het monastieke leven volgens de Regel 

van Benedictus kort aangeduid. Vele andere onderwerpen zijn ongenoemd gebleven, zoals de 

functie van de abt, de medeverantwoordelijkheid van de broeders, de betekenis van het dagelijks 

werk, de abdij te midden van verschillende culturen enzovoorts. Braso schreef deze hoofdstukken 

in de vorm van brieven die hij met Kerst en Pasen stuurde aan de abdijen van de Congregatie van 

Subiaco, een groot samenwerkingsverband van benedictijner abdijen. Hij deed dat in zijn functie 

als abtpraeses, tussen 1967 en Pasen 1977. Toen hij in de advent van 1977 zijn kerstbrief 

rondstuurde, had deze een veel persoonlijker toon. Dit omdat in juni van datzelfde jaar een 

ernstige ziekte bij hem geconstateerd was. Opeens kwam zijn leven in een veel trager tempo 

terecht, met medische behandelingen. Hij realiseerde zich dat de les die hij eerst theoretisch had 

uitgelegd, nu verder zou gaan door het verhaal van zijn eigen leven. ‘In mijn eerdere brieven  heb 

ik mijn best gedaan u enkele aspecten van het monastieke leven uit te leggen, zoals de trouw aan 

onze roeping die volgens mij van ons vraagt. Nu wil ik daartegenover trachten u de lessen door te 

geven die de Heer mìj heeft willen geven, waarbij hij gebruik maakte van een levenservaring’. Hij 

spreekt dan over de armoede van het beroofd zijn van alle menselijke zekerheid en het volledig in 

Gods hand zijn. Ik citeer: ‘Als alle menselijke zekerheden je komen te ontvallen betekent het 

bewustzijn in Gods handen te zijn niet simpelweg geloven dat je in en voor alles van Hem 

afhankelijk bent, maar ook voelen dat je van zijn kant het voorwerp van een bijzondere en 

liefdevolle voorzienigheid bent. Daaruit wordt een diepe innerlijke vrede geboren en een veiligheid 

die door niets verstoord kan worden.’  Ook spreekt hij over de menselijke genegenheid die hij 

ervaart, ‘de oceaan van aandacht, attenties, fijngevoeligheid’ en de bijzondere gevoeligheid 

daarvoor die de Heer bij hem opwekt. Zijn gedwongen werkeloosheid, na een uiterst druk leven, 

betekent voor hem leren ‘aan je te laten doen’, leren Gods goedheid te ontvangen en te 

ondergaan. Zo blijft Brasó zelf tot het einde toe de leerling in de oefenschool van de Heer. Hij 

schrijft: ‘Maar dan komt plotseling het uur van de Heer. Door de werking van de heilige Geest en 

gebruik makend van het kruis beëindigt en voltooit Hij dat kleine minimum van monastiek leven 
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waarbinnen wij, met vallen en opstaan, zoveel jaren hebben geworsteld.’ Hij wenst zijn broeders 

en zusters alvast een zalig kerstfeest. Enkele weken later komt dan het einde van zijn aardse leven. 

Op Oudjaar, daags voor zijn overlijden, schrijft hij een tweede, kortere en nog veel persoonlijker 

brief die ook in het boek staat, een afscheidsbrief. Het lijkt me goed deze tenslotte helemaal voor 

te lezen, als het laatste en het hoogste getuigenis van Gabriel Brasó, die met zijn woorden en met 

zijn leven een groot leraar en leerling was in de oefenschool voor de dienst van de Heer:  

‘Geliefden in de Heer, Ik weet niet of ik in het laatste uur nog de helderheid en de kracht zal 

hebben om u te schrijven. Ik haast me om het nu te doen, op deze momenten waarop de Heer 

door zijn kruis de laatste hand aan zijn werk lijkt te leggen om mij voor te bereiden op de 

ontmoeting met Hem. Ik verwacht en hoop met vertrouwen dat ik, door zijn verdiensten, niet lang 

meer zal dralen alvorens uit deze wereld naar de Vader over te gaan. Dat is voor iedereen het 

gelukkige einddoel van Kerst en van Pasen, die het voorwerp van onze vieringen en onze brieven 

waren. Ik schrijf u nu deze brief om afscheid te nemen. De Heer heeft gewild dat wij elkaar kenden, 

van elkaar hielden en samenwerkten voor het nastreven van hetzelfde ideaal. Het zou niet juist zijn 

dat ik zou gaan zonder u te groeten. 

Het eerste wat ik u wil zeggen in deze afscheidswoorden is mijn erkentelijkheid  voor alles wat u 

bent geweest en hebt gedaan voor mij, en voor de ontvangst, de broederlijke genegenheid en de 

samenwerking die u me altijd hebt geschonken in mijn werk voor de Congregatie. Maar ik wil u ook 

vragen op deze momenten om u te verenigen met mijn vreugde en mijn dankzegging, 

omdat de Heer me bemind heeft en gewild heeft dat ik Hem ken en bemin; 

omdat Hij, ondanks mijn fouten en mijn ontrouw aan de Liefde, mijn vergeving en mijn hoop is; 

omdat Hij me geroepen heeft zijn dienaar, monnik en vader van monniken te zijn; 

omdat Hij tijdens mijn hele gang in deze wereld, vanaf mijn vroegste kinderjaren tot nu toe, me 

aan alle kanten zoveel mensen vol van goedheid heeft laten ontmoeten, die van me hielden, bron 

van verdieping voor mij waren en me het mooiste en liefste leven gaven; 

omdat Hij  zich van mij heeft willen bedienen om zijn boodschap, zijn licht en zijn genade te laten 

aankomen bij zoveel broeders, en omdat Hij zich nu van mijn ziekte bedient om bij te dragen aan 

het welzijn van de kerk en de vrede in de wereld. 

Hij wist wel dat ik een nutteloze dienstknecht was en dat ik, vanwege mijn egoïsme en mijn zonde, 

niet in staat zou zijn zijn licht en zijn liefde in alle zuiverheid door te geven. Ondanks dat heeft Hij 

me gevraagd zijn dienaar te zijn. Ik hoop met vertrouwen dat door zijn barmhartigheid en uw 

liefde, Hij mij zal willen rekenen tot het getal van zijn zeker nutteloze maar ook trouwe dienaren. 

Als mijn laatste dienst aan uw communiteiten wil ik mijn diepe overtuiging vernieuwen: 

dat de monnik een man moet zijn die hartstochtelijk gegrepen is door Christus; 
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dat de leer van Sint Benedictus al zijn actualiteit en zijn waarde behoudt voor ons die zijn Regel 

hebben aanvaard als gids om terug te keren naar God langs de weg van de gehoorzaamheid en het 

kruis, de weg die Christus zelf het eerst gegaan is; 

dat Maria altijd diegenen nabij is die verlangen het Woord van God te ontvangen en het in praktijk 

te brengen; 

dat de heilige Geest onze verlangens van trouw en liefde zal doen slagen, ons elk moment zal 

vervullen met de paasvreugde, de geest van lofprijzing en een vurig verlangen naar het eeuwig 

leven; 

dat dit het bescheiden en edele dienstwerk is, uiting van een echte liefde, dat de kerk en de wereld 

van de monniken verwachten. 

En mijn laatste verzoek is dat u me, door het vuur van uw liefde, helpt om mijn laatste gebed aan 

God op te dragen: ‘Suscipe me, Domine… Neem mij aan Heer… Uw  barmhartigheid is 

onvergelijkelijk, o God! Ik zoek mijn toevlucht in de schaduw van uw vleugels. U laat me proeven 

van het feestmaal van uw huis. U laat me drinken uit de beek van uw heerlijkheden, want in U is de 

bron van het leven en in uw licht zal ik het licht zien.’ 

Aan allen mijn diepe genegenheid, mijn dankbaarheid, mijn zegen.   w.g. Gabriel Brasó ’  

Ik dank u voor uw aandacht. 
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