Avondlezmg
Meditatie en de
Ontdekkmg van Vrede

Father Laurence Freeman 0SB za! op donderdag 7juli
2016 een openbare lezing geven in de Sint Ansfriduskerk
te Amersfoort met als thema "Meditatie en de |
Ontdekking van Vrede". De lezing zal simultaan
worden vertaald in het Nederlands. Aansluitend is er
gelegenheid tot vragen stellen. Ook zal Father Laurence
zijn boeken signeren.

Datum: donderdag 7 juli 2016
Tijd:19.30 tot ca 22.00 uur
Kerk open om 19.00 uur

Plaats: Sint Ansffiduskérjk, Jacob Catslaan 28 te
Amersfoort

Kosten: vrijwillige budrage
Opgave: uw aanmelding wordt op prijs gesteld
E: roos.herman@me.com

De lezing wordt georganiseerd door WCCM Christelijke
Meditatie Nederland i.s.m. Sint Ansfriduskerk

Over Father Laurence Freeman OSB

Laurence Freeman werd in 1951 geboren in Engeland waar hij werd onderwezen door de Benedictijnen.
Voordat hij als monnik ging leven deed hij ervaring op bij de Verenigde Naties in New York, in de
bankenwereld en in de journalistiek.

In 1980 werd hij tot priester gewijd. In het klooster was John Main zijn spirituele leraar. Hij hielp Father
John Main om het eerste Christelijke Meditatie Centrum op te richten in Londen. Ook vergezelde hij
John Main om een Benedictijnse gemeenschap van monniken en leken op te richten die was gewijd aan
het praktiseren en onderwijzen van christelijke meditatie.

Thans is Father Laurence een Benedictijnse monnik in het klooster van Christ our Saviour, Turvey,
Engeland; een klooster van de Congregatie van Monte Oliveto.

Na de dood van John Main in 1982 zette hij het onderwijzen van meditatie voort Father Laurence richtte
in 1991 in Engeland het Internationale Centrum op van de toen pas gevormde Wereld Communiteit voor
Christelijke Meditatie (WCCM) waaraan hij leiding geeft De WCCM is actief in meer dan honderd landen
en wordt gezien als een "klooster zonder muren" waarbinnen Father Laurence reist en onderwijst

Naast zijn werk voor het contemplatieve leven van de Christenheid, heeft Laurence Freeman leiding
gegeven aan wereldwijde vredesinitiatieven. Zo heeft hij samen met de Dalai Lama leiding gegeven aan
het historische initiatief de Weg van Vrede. Tevens is hij actief in de inter-religieuze dialoog. Hij leidt het
onderwijzen van meditatie aan kinderen en studenten als onderdeel van het herstellen van de
contemplatieve Wijsheidstraditie in kerk en maatschappij.

In 2012 ontving hij de Order of Canada als erkenning van zijn werk voor de inter-religieuze dialoog en de
bevordering van wereldvrede.

Hij is schrijver van een groot aantal boeken. Een aantal titels zijn vertaald in het Nederlands, o.a.
"Ontwaken en Zien" en "Sprekende Stilte".




