
 

Tekst 1 – Monastieke welklank?  

Over Gregoriaans als spiritueel wellness product 
Om de paar jaar is het weer zo ver: monniken of monialen van een bepaalde abdij stormen                                 

de hitlijsten binnen met gregoriaanse zang. Na de monniken van Silos, die deze trend                           

begonnen, waren het in 2008 de monniken van de Cisterciënzer abdij Heiligenkreuz in                         

Oostenrijk die hun muziek via cd’s gingen verspreiden. Onder de titel ​Chant – Music for                             

Paradise verscheen een Cd die wereldwijd een succes was. De abt licht in het hoesje van de                                 

Cd toe wat de titel inhoudt: ‘De wereld is vandaag zo luid en snel, zo verwarrend: dat is de                                     

zondeval van onze technische wereld. In tegenstelling tot onze paniek­ en                     

fastfood­maatschappij is een klooster vandaag bijna een stukje paradijs. Want monniken                     

willen rustig, vervuld en tijdloos leven’, als contrapunt ten opzichte van het alledaagse leven                           

van de luisteraars. 

In 2010 volgde de volgende Cd, de vrouwelijke variant, met muziek van de nonnen van                             

Notre­Dame de L’Annonciation: ​Voices – Chant from Avignon​. In het hoesje van deze Cd                           

leggen de zusters een duidelijk religieus accent: ‘Gregoriaanse zang helpt ons om in de                           

tegenwoordigheid van de Heer Jezus te gaan staan. Het spreekt niet alleen de zintuigen aan                             

maar vooral de ziel. Het reikt verder dan menselijke soorten muziek. Het verkondigt wat                           

mensen uit de 21​e eeuw het meest nodig hebben, een boodschap van geloof en oneindige                             

vreugde: God houdt van ons met een liefde buiten de rede.We kunnen de zin van het leven                                   

ontdekken door op deze liefde te antwoorden’. Het gaat dus – naast het rustige leven – om                                 

een religieuze vervulling, de tegenwoordigheid van God.  
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Tot zover de standpunten van de zangers: de monniken en monialen, die dit naast de PR                               

campagne van Lady Gaga en Madonna de wereld in zetten. Zodra iets echter via de media                               

wordt verspreid, is het moeilijk nog met de luisteraars te communiceren. Wordt de liturgie                           

vierende gemeenschap in de abdijkerk dan een losse verzameling van consumenten – die                         

reikt tot in de woonkamer via de speakers? En wat betekent dat voor de intentie van de                                 

zangers: een rustig, vervuld en tijdloos leven in het aangezicht van God waarin ‘je hart zich                               

verruimt’ (RB Pr, 49)?  
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Het is nog maar de vraag of demanager die ’s avonds thuis aan het ‘chillen’ is en de student                                       

die zich bij het ‘Gregoriaans goed kan concentreren’, deze intentie ten eerste kent en ten                             

tweede deelt. Is het geen uitverkoop die eerder op oppervlakkig welbevinden is gericht en                           

niet op het echte leven? Of is er ook positieve duiding van het ‘consumeren’ van het                               

Gregoriaans mogelijk? Dat is de vraag die ik in dit artikel wil verkennen, als consument, maar                               

ook vanuit de traditie waar de gezangen thuishoren: de monastieke spiritualiteit. 

 

1  Thomas Quartier: In de leer bij Benedictus. Rituologische verkenningen van het ‘echte’ monastieke leven. In: 
Splijtstof​ 39(3), 2011, p. 51­61. 
2  De citaten uit de Regel zijn genomen uit: ​Regel van Sint­Benedictus​. Vertaald door Vincent Hunink. Amsterdam: 
Polak & Van Gennep 2008. 

 
 



 

Open spiritualiteit 

Vanouds zijn Benedictijnse kloosters bij alle afzondering van de wereld (​claustrum​) ook                       

open. Dat blijkt in de Regel van Benedictus (uit de 6​e eeuw) vooral uit de aandacht die aan                                   

het ontvangst van gasten wordt geschonken. Er wordt van alles gedaan om gasten hartelijk                           
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welkom te heten en daarvoor mag van diverse regels worden afgeweken. Maar er staat wel                             

uitdrukkelijk dat de gasten moeten ‘worden meegenomen om te bidden’ en dat er ‘uit de                             

Goddelijke wet wordt voorgelezen om hen te stichten’ (RB 53, 8­9). De gast is welkom, maar                               

hij of zij dient rekening te houden met waar men in de abdij voor leeft: om God te                                   

verheerlijken, vooral in de kapel (RB 16, 2­4). En daar wordt het Gregoriaans gezongen. Het                             

is aan de ene kant stichtend, maar het hangt ook samen met de plicht om de Regel te                                   

volgen. Dag in dag uit – zeven keer per dag. Ook door de souplesse voor de gasten verandert                                   

het wezen van het gebed en de gezangen niet. Wat als we nu de verspreiding van het                                 

koorgebed opvatten als gastvrijheid? 

Pater Karl Wallner van Heiligenkreuz – de woordvoerder van de abdij – beschrijft zijn insteek                             

die hier goed bij past als volgt: ‘De publieke verspreiding van ons gebed is altijd belangrijk                               

voor ons geweest. Wij zijn geen monniken die zich verstoppen’ ​. Hij voegt daar echter aan                             
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toe: ‘Maar we maken geenmuziek als doel op zichzelf. Wewilden bij het maken van onze Cd                                   

dat niet alleen mooie melodieën naar buiten zouden gaan, maar ook de getuigenis van ons                             

gebed’. En daar begint precies het probleem. Hoe kanmenwaarborgen dat demuziek meer                             
5

is dan doel op zich? Dat de Cd’s geen louter spiritueel ‘wellness product’ zijn, maar mensen                               

daadwerkelijk aansporen en aanzetten tot een rustig leven – tot gasten maken bij de                           

liturgische zang van de monniken die ze ‘meenemen om te bidden’? 

Welnu, de gezangen hebben een kwaliteit die hen anders maakt dan gewone ‘chill out’                           

muziek. Het is rituele muziek die mensen focust. Daarop wijst o.a. de Benedictijn David                           

Steindl­Rast. Gregoriaanse zang ‘roept ons op om het Nu te betreden, stil te staan en naar de                                 

boodschap van dit moment te luisteren’. En hij verbreedt dit uitdrukkelijk van de zanger                           
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naar de luisteraar: ‘Als wij naar de Gregoriaanse zang luisteren, nemen we niet alleen de in                               

elkaar verweven stemmen van de monniken waar, maar ook een bijna niet te horen echo,                             

een dieptedimensie van demuziek. Het is deze heilige, transcendente kwaliteit van de in een                             

hoge kapel gezongen melodielijnen, die velen zo raakt in de Gregoriaanse zang’. Maar wat                           
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betekent dit voor het luisteren van de manager op de bank of wie dan ook? 

 

Rust en harmonie 

3  Thomas Quartier, Te gast bij Benedictus. Rituologische verkenningen van abdij bezoeken. ​Handelingen​ 2011 (2), 
p. 49­59. 
4  Karl Wallner: ​Der Gesang der Mönche. Die Wiederentdeckung des heilsamen Gregorianischen Chorals aus Stift 
Heiligenkreuz​. München: Irisiana Verlag 2009, p. 196­197. 
5  Wallner 202. 
6  David Steindl­Rast: ​Musik der Stille. Die gregorianischen Gesänge und der Rhythmus des Lebens​. Freiburg i.Br.: 
Herder 2008, p. 18. 
7  Steindl­Rast: Musik der Stille, p. 19. 

 
 



 

Veel mensen geven aan ‘heerlijk rustig te worden van het Gregoriaans’. Is dat de                           

dieptedimensie? Misschien, maar danmoet men zich wel realiseren dat een ander soort rust                           

bedoeld wordt dan ‘leisure time’. De rust die de mens moet zoeken is het rusten in jezelf                                 

(​habitare secum​), en dat bereik je niet zomaar door een uurtje op de bank te gaan zitten                                 

‘rusten’. Volgens de monniken is er een handeling voor nodig: een gezongen gebed, en dat                             

klinkt bepaald niet ‘rustig’ als men er midden in de nacht voor op moet staan. Maar                               

Benedictus geeft uitleg: ‘Deze regel berust op goede gronden: zo heeft men al iets meer dan                               

de helft van de nacht kunnen rusten en heeft men voor het opstaan zijn voedsel verteerd’                               

(RB 8, 2). Op de bank is nog lang niet gezegd, dat je ‘rustig’ en ‘in harmonie’ bent in de                                       

betekenis van Benedictus. Hij vermaant iedereen te zorgen dat ‘bij het psalmen zingen onze                           

stem en onze gedachten in harmonie zijn met elkaar’ (RB 19, 7).  

De houding die hieraan verbonden is, belichaamt de kern van wat het Benedictijnse leven                           

uitmaakt: de nederigheid. Als mensen zingend de rust binnentreden – of luisterend – is hun                             

hele lichaam in een houding van ‘gewoon zíjn’ – zonder prestatiedruk of afleiding. De                           

hoogste trede van de nederigheid houdt in dat je met heel je lichaam gewoon bent wie je                                 

bent. Je stapt uit de competitie van alledag, en je bent er gewoon. Dat zijn de rust en                                   

harmonie die horen bij de Gregoriaanse zang. Volgens de Regel van Benedictus: of het nu                             

tijdens het officie is of ‘in de kapel in het klooster, in de tuin, op weg, op het land, waar je                                         

ook bent, of je nu zit, wandelt of staat: houd je hoofd steeds gebogen en je blik op de grond                                       

gericht’ (RB 7, 62­63). De rust is niet enkel een ‘chill’, maar een vervulde rust buiten het                                 

gedoe van het gewone leven.  

 

Dit begrip van rust en harmonie staat wellicht haaks op de verwachting die je op het eerste                                 

gezicht hebt als je thuis Gregoriaanse muziek gaat draaien. Het is de vraag hoe dit in te                                 

passen is in het leven van alledag als mensen thuis komen van hun werk. Moeten ze dan de                                   

Cd draaien en daarbij zware en nederige gedachten hebben? Dat zou irreëel zijn. Maar het is                               

wellicht wel mogelijk om de dieptedimensie van de muziek te beleven en het alledaagse te                             

verlaten: deze muziek gaat over het echte leven.  

 

Leven en dood 

De thema’s waar het in de gezangen om gaat zijn op het eerste gezicht niet om vrolijk van te                                     

worden. De monniken van Heiligenkreuz zingen de uitvaartmis. Dit ​requiem hebben ze                       

gekozen omdat kort voor de opnames, begin februari 2008, drie medebroeders binnen 16                         

dagen overleden. “De dood is voor ons geen taboethema, waar we liever over zwijgen,                           

integendeel”, aldus hun woordvoerder. En ook de zusters beginnen met gezangen over                       
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droefheid en treurnis. Zij zingen in het eerste deel van hun Çd o.a. het​Dies Irae dat gaat over                                     

Gods toorn en het strenge gerecht op het einde der tijden. Niet iets om vrolijk van te worden                                   

– of toch het echte leven?  

8  Wallner 214. 

 
 



 

Het is van belang om te weten dat het perspectief van heil – het positieve – binnen de                                   

christelijke liturgie altijd op het diepe dal volgt: op de dood volgt nieuw leven. In de                               

requiemmis is dit het paradijs, waar de Gregoriaanse zangers de dode naartoe begeleiden (​In                           

paradisum​). Bij de nonnen komt dit tot uitdrukking in het beeld van de Emmaüsgangers (Lk                             

24, 13­35): op de treurnis onderweg (I) volgt de tegenwoordigheid van Christus (II), die de                             

leerlingen herkennen bij het breken van het brood. De zusters brengen dit o.a. door het                             

Adorate tot uitdrukking: het beleven van de tegenwoordigheid van Jezus – het Goddelijke.                         

Uiteindelijk mondt hun zang in het derde deel van de Cd in lofprijzing (III), het ​Magnificat​. 

De ​Music for Paradise uit Heiligenkreuz eindigt met de completen hoopvol, ‘onder de hoede                           

van God’. Psalm 91 wordt gezongen: ‘Wie onder de hoede van de Hoogste woont, wie in de                                 

schaduw van de Almachtige vertoeft, mag zeggen tegen de Heer: Mijn toevlucht, mijn                         

vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen. Ja, Hij bevrijdt je uit het vogelnet, uit alle                                 

dreigende gevaren. Hij dekt je toemet zijn vleugels, onder zijn verenmag je schuilen, als een                                 

schild staat zijn trouw om je heen. Je hoeft niet bang te zijn voor de verschrikking van de                                   

nacht, of de pijl die suist overdag, of voor de pest die rondwaart in het donker, of voor de                                     

moordende plaag van demiddag’. Het Goede is er – en dat wordt ook bezongen –maar men                                   

moet juist de dieptepunten van het leven opzoeken om dit te kunnen ervaren: zich ervan te                               

kunnen bevrijden.  
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De luisteraar van Gregoriaanse Cd’s zal het hier wellicht een beetje benauwd van krijgen: het                             

zijn vaak eerder de hoogtepunten, waarop wij naar muziek luisteren. Maar het is mijns                           

inziens van belang te weten dat de gezangen daar pas langzaam naartoe groeien: uit het                             

donker naar het licht. 

 

Woestijn en nacht 

De dimensie die vanuit de diepte naar de hoogte voert, is in de gezangen volgens de Duitse                                 

theoloog Klaus Berger bijna natuurlijk te proeven. Vanuit de Cisterciënzer spiritualiteit legt                       

hij uit dat tijd en eeuwigheid elkaar in de tijdloze gezangen van het Gregoriaans ontmoeten:                             

‘Door het aanraken van de eeuwigheid wordt demensmeester van de tijd’. Maar daar hoort                               

bij dat de gezangen niet zomaar gezellig op het hier en nu gericht zijn. Telkens klinkt de dood                                   

erin mee: ‘De monniken hebben1000 jaar geleden de Gregoriaanse zang een ​meditatio                       

mortis continua genoemd’. Hier komen we de dood als de kern van de Gregoriaanse zang                             
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tegen, die ook op onze Cd’s het vertrekpunt is. 

De continue meditatie van de dood, in het licht van de eeuwigheid, gebeurt in een gepaste                               

ruimte waar de Gregoriaanse gezangen je mee naartoe nemen. ​. Daar horen volgens Berger                         
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twee metaforen bij: de ​woestijn en de ​nacht​. ‘De steeds gelijke melodieën hebben veel                           

gemeen met de woestijn – ze lijken op de duinen. […] De monniken leerden bij dit zingen                                 

dat de dood betekent dat niets ons meer van God scheidt’. Hetzelfde geldt voor de nacht:                               
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9  Anselm Grün & Meinrad Dufner: ​Spiritualität von unten​. Münsterschwarzach: Vier Türme Verlag 2004. 
10  Klaus Berger: ​Jesus​. München: Pattloch 2007, p. 140. 
11  Berger, 146 
12  Berger 140. 

 
 



 

de zang hoort bij de dageraad. Want aan het einde van elke nacht is de dageraad, het                                 

morgenrood, ‘het teken dat God zeker zal komen’. Om dat mee te kunnenmakenmoeten                             
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mensen waken. De nacht hoort daarom bij het Gregoriaans. ‘Niet slapen, je de rust                           

onthouden, is een vorm van ascese.’s nachts waken is niet romantisch maar een gevecht                           

tegen kou en slaap’.  
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Dat betekent echter dat het wezen van de Gregoriaanse zang juist geen bevestiging van de                             

gewone gang der dingen is, maar feitelijk een voortdurende breuk aangeeft: ‘De                       

zelfgenoegzame kringloop der dingen, die de schijn wekt dat alles in orde en altijd hetzelfde                             

is, is een bedrieglijke totaliteit. Het evangelie verstoort de wereldse vrede en breekt de                           

kringloop van boven open’. Het schijnbaar gelijkmatige bevat dus telkens de potentie tot                         
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transformatie en omwenteling. En dat klinkt de luisteraar van onze Cd’s waarschijnlijk al                         

helemaal vreemd in de oren. 

En toch: gregoriaanse gezangen vormen een meditatie van dood en leven, voor zanger én                           

luisteraar. De plek daarvoor is de woestijn, niet het strand en niet de whirlpool. Het is ook                                 

niet de avond waarin men gezellig met een glaasje wijn bij elkaar zit, maar de nacht waarin                                 

men vecht om wakker te blijven. De zang is door zijn (schijnbare) eentonigheid (woestijn) en                             

door het wakende element (nacht) dé manier om het buitengewone te betreden en te                           

beleven. Let wel, dat betekent natuurlijk niet dat de gezangen niet mooi en afwisselend                           

zouden zijn: dat is de woestijn ook, net zoals de dageraad die een prachtige ervaring is.                               

Belangrijk is het verrassende dat erin moet zitten en dat onverwachts van en naar buiten                             

komt.  

 

Buiten de orde van alledag 

Welnu – aan het begin van dit artikel ging het over dreigende oppervlakkigheid. Is het                             

gregoriaans zomaar een spiritueel wellness product? Ik durf te stellen, dat oppervlakkigheid                       

alleen dan aan de orde is als mensen de basisbeweging, die diep in de Gregoriaanse                             

gezangen zit, niet aanvoelen. Het luisteren van Cd’s kan wel degelijk betekenisvol zijn, als                           

men de muziek op rituele wijze gebruikt. Het sleutelwoord hiervoor is het waarnemen van                           

een ‘moment’. Gregoriaans is muziek voor speciale momenten, of dat nu expliciet christelijk                         

ingevuld wordt of niet. Dat weet ook David Steindl­Rast: ‘Als we een gezond leven willen                             

leiden, moeten we momenten van schouwen in het leven van alledag inlassen en onze                           

handelingen vanuit dit schouwen vorm geven’. Dat is wat er bij het Gregoriaans kan                           
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gebeuren: door de monastieke welklank verlaten mensen voor een moment de orde van                         

alledag. En soms kunnen dan contemplatievemomenten ontstaan, momenten van luisteren.                     

Het uitwendige zintuig – het oor – wordt door de zachte welklank open en leidt ons naar het                                   

13  Berger, 141 
14  Thomas Quartier: Ritueel beleven – leren van een benedictijnse houding. In: ​Speling​ 2011 (1), p. 65­70. 
15  Berger, 147 
16  Steindl­Rast: Musik der Stille, p. 32. 

 
 



 

innerlijke zintuig. De vervreemding kan ook bij het luisteren naar een Cd optreden.                         
17

Verveling hoort erbij, luisteren vergt oefening, maar als mensen in staat zijn voor de                           

tijdsduur van één Cd ‘het moment van het Nu te betreden’, is dat al een mooi begin. Dit is                                     

het begin van een monastieke zoektocht. In werkelijkheid is het basisprincipe van het                         

monastieke leven een poging om ‘in het Nu te leven’. Het welzijn dat daar bij hoort                               
18

veronderstelt eerst de vervreemding. En dat lukt vanaf een Cd moeilijker dan in de                           

koorbanken. Maar het gaat om een proces dat zanger en luisteraar niet in de hand hebben,                               

zoals op de Cd uit Heiligenkreuz staat: “Waar chaos is, zal orde komen”. Amen! 

17  Thomas Quartier: De benedictijnse smaak. Monastieke perspectieve op zintuiglijkheid in de liturgie. De Kovel 
2011 (18). Christian Schütz: ​Mit den Sinnen glauben​. Münsterschwarzach: Vier Türme Verlag 1996, p. 23­24. 
18  Steindl­Rast: Musik der Stille, p. 26 

 
 


