
Ephesiërs 3,14-21    Johannes 14, 1-11 Begrafenis br. Wim Ramaekers 

“Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God. Gelooft ook in Mij. In het huis                                 

van Mijn Vader is ruimet voor velen.” Deze woorden van de Heer heeft onze broeder Wim                               

Ramaekers vele keren gelezen en uitgesproken bij uitvaarten. Ze zijn vol troost. Troost is de                             

kracht die maakt dat onze levensader blijft stromen. Ze geven de zekerheden weer die het                             

leven kunnen dragen. Ook als wij sterven, juist als wij sterven is de Heer bij ons, is Hij onze                                     

houvast. Dat geeft Hij ons te verstaan.  

Eén van de sterke kanten van het pastoraat dat br. Wim uitoefende, was de                           

aandacht en zorg voor zieken en ouderen. Heel trouw bezocht hij hen. Vaak bracht hij hun                               

de heilige communie. Zij waren er dankbaar voor. Zij voelden zich niet aan hun lot                             

overgelaten. Dat bezoekje, ook al was het kort, deed hun goed. Zij mochten vertrouwen. Zij                             

konden vertrouwen.  

Het is altijd boeiend na te gaan, hoe mensen zijn gekomen tot de levenskeuze die                             

hun leven heeft bepaald. Vaak speelt afkomst er een rol bij. Dat was zeker zo bij onze                                 

broeder Wim. Hij was de oudste van een boerengezin in Mierlohout, een dorp bij Helmond.                             

Het was een gelovig gezin. Een broer van vader was trappist in Diepenveen. Trappisten zijn                             

hervormde benedictijnen, wat strakker dan gewone benedictijnen. 

De ouders gingen regelmatig in Diepenveen op bezoek. Wim mocht al vroeg mee.                         

Hij mocht er achter de kloostermuur kijken. Iets sprak er hem aan.Wat precies wist hij nog.                                 

De oom vertelde de ouders dat de trappisten van Echt in Limburg een eenvoudige                           

kloosterschool hadden voor jongens die erover dachten trappist te worden. Wim ging er                         

naar toe, tot ergens in de oorlogstijd de school werd gesloten. Hij stapte over naar het                               

gymnasium van de Norbertijnen in Heeswijk. Daar genoot hij op de zondagen van een                           

verzorgde en mooie liturgie. En hij hoorde er over de benedictijnen in Oosterhout, die ook                             

een verzorgde liturgie kenden en iets agrarischer waren. 

Wim ging er kijken. Wat hij zag en hoorde, sprak hem aan. Hij klopte aan de deur en                                   

werd aangenomen. Ook voor nieuwelingen stond wat handenarbeid op het                   

dagprogramma, zo’n twee uur per dag. Er was een boomgaard, een groentetuin, er waren                           

kippen en varkens en er was een melkveebedrijf. Wim werd gevraagd in de boomgaard te                             

helpen. Later werd het het melkveebedrijf.  

Omdat hij bestemd was priester te worden, volgde hij lessen filosofie en theologie,                         

Heilige Schrift, moraal, en nog meer. De theologie was droog, sprak niet erg aan. Voorlopig                             

kreeg ze weinig aandacht van hem. Dat veranderde toen in 1958 paus Johannes de                           

XXIIIste het tweede vaticaans comcilie samenriep. Dat intrigeerde hem buitengewoon. Hij                     

moest nog even geduld oefenen tot het in 1962 samenkwam. Wim volgde het nieuwsmet                             

grote verwachtingen. De kerk wilde een kerk voor de wereld zijn, voor demensen, Het klonk                               

allemaal anders dan in de droge theologie. De oecumene kreeg een krachtige impuls, ook                           

op plaatselijk vlak. Zo ontstond in het oosterhoutse een gespreksgroep van zes priesters en                           

zes predikanten, die heel regelmatig op de dinsdagmiddag van twee tot vijf samenkwam.                         

Er werd grondig op de dingen ingegaan. Br. Wim was  er lid van.  



Hij werd zelfs de ijverige secretaris, die de gesprekken integraal op bandjes opnam,                         

om ze daarna, ’s avonds na de dagsluiting, in hun geheel uit te typen. Rond twee uur was                                   

dat werk klaar. Om vijf uur was hij weer present voor demetten en de lauden. Oersterk was                                   

hij.  

In die jaren bleek de oosterhoutse economie aan vernieuwing toe. Met name de                         

agrarische bedrijfjes rendeerden niet meer, waren niet meer kostwinnend. Er moest                     

gesnoeid worden. Voor br. Wim was er eigenlijk geen emplooi meer.  

Juist op het moment dat dat duidelijk werd, kwam er een verzoek van een utrechtse                             

predikant die in de Betuwe, in de geest van Taizé, een oecumenisch bezinningshuis wilde                           

starten, of er wellicht een monnik was die hem daarbij zou kunnen helpen. De abt dacht                               

aan br. Wim en die zei : ja. Zo verhuisde hij naar Hemmen, vol energie. Het experiment was                                   

veel belovend, maar helaas maar een kost bestaan beschoren. De aartsbisschop van                       

Utrecht – het was nog kardinaal Alfrink – liet weten dat hij br. Wim graag tot pastoor van                                   

Hemmen wilde aanstellen. De abt stemde toe. Zo ontstond zijn verbondenheid met het                         

aartsbiisdom, die tot begin 2000 zou duren.  

In Hemmen bleef hij maar kort. Lengel bij ’s Heerenberg, waarheen de bisschop                         

hem verplaatste, boeide hem enorm. Het was een kleine, nieuwe parochie, goeddeels                       

agrarisch, met een grote betrokkenheid van de mensen. Hij had er heel goede jaren,                           

verstond zich met de mensen, was goed in balans. Hij onderhield ook de band met zijn                               

klooster. Bij jubilea en andere gelegenheden, was hij er. 

Met enige spijt moest hij van Lengel afscheid nemen. Mgr. Simonis benoemde hem                         

tot pastoor in Raalte. Raalte in Salland is het centrum van een katholieke enclave in                             

Overijsel. Hij werd er verantwoordelijk voor een bloeiende geloofsgemeenschap. In 1992                     

kereeg hij er een jonge priester naast zichmet wie hij het goed kon vinden, HermanWoorts,                                 

die hier vandaag aanwezig is. Aan het eind van het vorige millennium sloot hij zijn werk in                                 

het aartsbisdom af en kwam hij naar zijn abdij terug. Wonderlijk goed kon hij de draad weer                                 

oppakken. In 2006 maalkte hij met zijn broeders de overgang naar het missiehuis in                           

Teteringen, waar hij weer goede jaren had, goede verzorging vond. Een week geleden                         

overleed hij er.  

De eerste lezing in deze eucharistie was een stukje uit de brief van Sint Paulus aan                               

de Ephesiërs. Minstens indirect heeft die tekst doorgewerkt in het leven van br. Wim. In de                               

Sint Paulusabdij werd en wordt Sint Paulus in ere gehouden. Zo had de tweede abt van                               

Oosterhout, de man die br. Wim gevormd heeft, na zijn abtskeuze de gewoonte                         

aangenomen, iedere morgen na de eucharistie het gebed dat Sint Paulus neerschreef,                       

voor zijn monniken te bidden. Zo bad hij dat God hen in Zijn onmetelijke heerlijkheid zou                               

geven dat hun diepste wezen machtig door Zijn Geest zou worden gesterkt, dat Christus                           

door het geloof zou wonen in hun hart en dat zij in de liefde geworteld en gegrondvest                                 

zouden blijven, ja, de volheid zouden bereiken die de volheid van God zelf is. Daarvoor bad,                               

durfde hij te bidden.Moge dat alles nu voor br. Wim tenvolle waarheid worden, enmoge zijn                               

gebed ertoe bijdragen dat het ook voor ieder van ons ten volle waarheid wordt. Amen.  


