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In ons land zijn, vooral bij tunnels, enkele tolwegen. In het grote en ruime              
Frankrijk zijn er vele. De touristen weten dat. Voor het rijden op zo’n tolweg moet               
betaald worden, moet tol betaald worden. Waar iemand de weg opgaat wordt            
hij geregistreerd. Waar hij de weg weer verlaat betaalt hij het verschuldigde            
bedrag, voldaan over de snelle rit.  

Tolheffing is al een oud systeem voor overheden om aan inkomsten te            
komen. In het Palestina van Jezus’ dagen hieven de romeinse bezetters tol bij de              
poorten van de wat grotere plaatsen. Die stelden tolbeambten aan die het geld             
incasseerden en vervolgens, na aftrek van een eigen portie, afdroegen aan de            
romeinse autoriteiten.  

Het evangelie vandaag vertelt dat Jezus met Zijn leerlingen Jericho          
binnenging. Daar werd tol geheven. We hoorden de naam van de betrokken            
beambte. Hij heette Zacheus. Tollenaars stonden niet hoog aangeschreven. Ze          
hadden een persoonlijk belang bij de tolheffing, moesten bij de romeinen in een             
goed blaadje staan. Als van Zacheus gezegd wordt dat hij een rijk man was, klinkt               
iets van reserve door. Aan zulke rijkdom zat vaak toch een luchtje.  

De man lijkt niet populair te zijn geweest. Als hij hoort dat Jezus in de stad is,                 
begeeft hij zich in het gewoel. Niemand zegt hem : “U bent klein, ga maar vóór mij                 
staan.” Hulpeloos staat hij daar in het gewoel. Hij heeft iets over Jezus gehoord dat               
hem intrigeert. Hij wil graag weten welke indruk Jezus maakt, wat Hij voor iemand              
is.  

Als het hem niet lukt ergens tussen te komen, loopt hij een stuk vooruit en               
klimt in een wilde vijgeboom. Meesmuilend zullen de mensen het aangezien           
hebben. Zij laten hem zijn gang gaan. Hij moet maar voor zichzelf zorgen. Natuurlijk              
weet hij dat hij een gek figuur slaat, maar het deert hem even niet. Zijn verlangen                
Jezus te zien, een indruk van Hem te hebben, is te groot. En daar zit hij dan, boven                  
de menigte uit, en kijkt. Daar komt Jezus aan. Zacheus is één en al aandacht.  

Jezus blijft bij die vijgeboom staan en kijkt omhoog. Daar ziet Hij Zaccheus in              
zijn merkwaardige positie. Hij spreekt hem aan : “Zacheus, kom vlug naar            
beneden, Ik wil jouw gast zijn.” Zacheus weet niet wat hij hoort : Jezus, zijn gast ?                 
Ja, dat zegt Hij werkelijk. En in een wip is Zacheus beneden. Jezus en hij begroeten                
elkaar. Zacheus kan zijn oren, zijn ogen niet geloven. Meer dan gelukkig loopt hij              
met Jezus naar zijn huis.  


