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Op.woord 

Broeders en Zusters, welkom op deze eerste zondag van de advent in het A jaar volgens  Mattheus. 
In zijn woord en geschrift worden we aan aangespoord om de Heer tegemoet te gaan. Hem gaan 
we vieren met Kerstmis zijn geboorte. Hij is het die aan het einde van ons leven komt. En het is de 
Heer die we nu in deze Eucharistie gaan begroeten. 

Hij spreekt ons ernstig toe. Waakzaamheid is geboden want Hij komt eraan en wel: onverwachts. 
Dus is het zaak om Hem te verwachten: altijd ! Zijn we daar klaar voor ? Vier weken krijgen we de 
tijd om ons goed voor te bereiden en verder de rest van ons leven. Maken we vanaf deze eerste 
dag een nieuwe start – een mooie adventstijd. Dan gaan we vol verwachting een hoopvolle 
toekomst tegemoet. 

 

Ik weet niet of U weleens slaperig bent.. ( ik wel ! ) dan is de advent een uitgelezen tijd om wakker 
te worden. Om wakker te zijn. Want als de Heer komt en je slaapt dan mis je Hem en Zijn 
aankomst. Kortom:  advent is voor ‘uitgeslapen ‘mensen. Kun je je die houding, mentaliteit eigen 
maken ? Paulus spreekt er over ( 2-e lez. ) of is het aan enkelingen ( b.v. monniken ! ) 
voorbehouden ? Die waken als het ware voor de rest.. dat is dan wel dapper en een mooie 
gedachte maar ook vermoeiend en oneerlijk. 

Want het is de Heer zelf die vraagt ( herhaaldelijk in dit evangelie ! ) dat we niet indutten.  In de 
hof van Getsemane vraagt Hij dringender dan ooit dat zijn leerlingen wakker blijven maar zelfs dan 
dommelen ze in.  Blijkbaar is echte geestelijke waakzaamheid moeilijk voor ons. Te moeilijk ? We 
vallen haast ongemerkt weg tenzij je ervoor vecht wakker te blijven en volhard omdat je weet hoe 
kostbaar en belangrijk het is erbij te zijn als de Heer verschijnt. Het preciese moment blijft 
verborgen om ons tot een voortdurende waakzaamheid te oefenen; om in te scherpen wat Hij van 
ons verwacht. Dan kun je er dus – letterlijk – op wachten. Naar de Heer uitzien. Waar wacht je op ? 
Op Hem ! Mooie advent zou ik kunnen eindigen … hoeveel mensen wachten op van alles behalve 
als het ‘te lang ‘duurt. Mensen hebben geen geduld. Ik ga niet zitten wachten tot sint Juttemis ( 
een heilige om niet na te volgen ). 

Ons uithoudingsvermogen wordt getest omdat we op Iemand wachten. De Heer verwachten. En 
dat maakt alles anders. Die persoonlijke positieve strekking volhouden is de opgave en uitdaging 
heel deze advent- en onze levenstijd. Want wat kan er mooier zijn dan elke dag de Heer 
verwachten; Hem iedere dag welkom heten.. is het vandaag niet dan morgen.. morgen. 

Daarom is de advent een uitstekend moment om God in ons een nieuw begin te laten maken. 
Meer nog: nieuw te doen worden zoals Hij alleen alles nieuw kan maken  als bij de schepping. Op 
dat diepe niveau. Daarnaar uitzien, daarnaar leven – daardoor leven. Als je dat leert, als je dat viert 
hoeft niets je meer te verontrusten want Hij is er al. God met ons- Emmanuel – wat kan ons dan 
gebeuren ? We gaan dus ons eigen begin vieren waaraan sinds Jezus komst letterlijk geen einde 
aan komt. Zo innig is Hij bij ons – met onze mensenfamilie verbonden. Dat maakt heel stil, 
dankbaar. Ingetogen als Maria die haar Kind verwacht – een blije aanstaande moeder. Een volle 
‘zwangere ‘maand lang. 

Veel mensen vieren al kerstmis. Ze kunnen er niet op wachten. Alles is al versierd en verlicht :huis, 
tuin en keuken vanuit de hemel lijkt het wel een landingsbaan.l. ( ) Maar ook die sfeer en 



gezelligheid  ( of wat daarvoor doorgaat ) kun je niet kopen of claimen. Er zijn zoveel praktische 
boodschappen en er is zoveel te doen dat de kern de Blijde Boodschap : de Heer die naar ons 
toekomt en zich doet kennen onderbelicht blijft. We weten niet wat ons te wachten staat. Politiek 
en klimaat bepalen de agenda en geweld domineert wereldwijd maar zijn feitelijk ondergeschikt 
aan de komst van de Heer die vrede brengt. Wanneer we beseffen dat alles en iedereen  in dienst 
staat van Hem zullen we een gelukkig leven leiden. Dan kun je rustig blijven temidden van alle 
onrust en het uithouden in die spanning tussen toen en straks. Nu dus ! Blijf er wakker bij dan mis 
je niks. 

Zien we naar de Heer uit want Hij ziet uit naar ons en ziet het in ons zitten. 

Amen. 


