
Gedaanteverandering van de Heer   Mattheus 17,1-9 

Het feest van de gedaanteverandering van de Heer, dat we 
vandaag vieren, krijgt in onze streken eigenlijk weinig aandacht. 
Het is gebonden aan een vaste dag, altijd de zesde augustus. In 
de parochies wordt het zeer sober gevierd, doorgaans op een 
doordeweekse dag. Weinig mensen komen  er dan speciaal voor 
naar de kerk. 

Op enkele plaatsen staat het feest in aanzien en wordt het 
groots gevierd. Dat is met name het geval op de berg Athos in 
Griekenland. Die berg Athos ligt in het noordoosten van het land, 
op een schiereiland. De mensen die er wonen zijn allemaal 
monnik. Vanaf de vroege middeleeuwen is er een concentratie 
van kloosters ontstaan. Die vertegenwoordigen  de verschillende 
orthodoxe kloosters, grieks, slavisch, russisch, syrisch. In alle wordt 
een biddend leven geleid. 

Vannacht hebben die monniken gewaakt. Zij die ertoe in 
staat waren, trokken naar een wat hoger gelegen plaats. Ze 
hebben op de opgaande zon gewacht, die voor hen het symbool 
is van de verrezen Christus. Zij stelden zich open voor het 
ochtendlicht, biddend , zingend, mediterend. Zij verlangden te 
delen in het wonder van Jezus’ gedaanteverandering. Zij wilden 
hun dankbaarheid tonen voor de menswording van Gods Zoon, 
die ons in contact brengt met Zijn Vader en met de Heilige Geest. 
Zij stelden zich open voor het wonder van Gods zijn met de 
mensen. 

Ook in het franse dorpje Taizé is vannacht gewaakt. Daar 
leeft een overwegend protestantse gemeenschap van monniken, 
die de oecumene onder christenen  zien als bepalend voor hun 
samenleven. Hun gemeenschap vormt een trekpleister voor vooral 
jongeren uit de verschillende kerken. Voor een aantal dagen 
delen die vooral in de zomermaanden  het leven van de broeders 
delen door met hen en met elkaar te bidden, uit te wisselen en na 
te denken. De pausen hebben vanaf paus Johannes XXIII zich zeer 



betrokken gevoeld en de ontmoeting van de jongeren 
gestimuleerd. 

Die ontmoetingen hebben alle als doelwit Christus te 
ontmoeten, open te staan voor Zijn aanwezigheid in de kerken en 
een persoonlijke band met Hem te ontwikkelen. Velen zeggen 
Christus echt ontmoet te hebben door mee te leven met de 
broeders en met de velen die net als zij van overal vandaan naar 
Taizé zijn gekomen om er iets belangrijks te vinden. En dat is : Hem, 
Christus te vinden, die leeft in Zijn kerk, die mensen samen bindt, 
die zich te ontmoeten geeft en voor ieder een gezel voor het 
leven wil worden.  

Het kenmerkende van Taizé is het samenkomen van velen 
rond de figuur van de verheerlijkte Heer. Maar de Heer laat zich 
ook in eenzaamheid vinden. In Taizé zijn ook kluisjes voor wie in 
eenzaamheid met de Heer contact zoekt. Voor de meeste 
jongeren is dat wat moeilijk. Voor de meesten is het samen 
contact zoeken het vruchtbaarst. Belangrijk is dat er een 
persoonlijk contact gaat groeien waardoor de verrezen Heer in 
mensen leeft, hen stimuleert, gidst. Christus leeft dan voor hen. Hij 
gaat deel uitmaken van hun leven. Pauslus zei : Voor mij is leven 
Christus. En hij voegde eraan toe : en sterven winst. De band die 
groeit, is existentiëel. Zo kan ze diepgang krijgen, duurzaamheid, 
en blijvend inspireren. Is dat niet de kern van het Christendom ? 
Bidden wij voor elkaar dat we tot die verbondenheid komen. Die 
maakt ons vruchtbare leden van de kerk. Ons leven krijgt er 
diepgang door, waarachtigheid, blijvende bezieling. Die wens ik u 
van harte toe. 

 

 
 

 

 



 

 

  


